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Nieuwsbrief – Oktober 2024 
Een veilige plek voor je kind, dat wil iedere ouder. Maar soms kunnen ouders of familieleden in Oekraïne niet langer 
voorzien in de basisbehoeften van hun kind(eren). En dan is een kindertehuis een uitkomst. We zijn dankbaar dat 
we in staat waren in een week tijd 15 kinderen een veilige plek te bieden.  
Lees hoe het Small Miracles in de afgelopen maanden is vergaan. Uw hulp, financiën en gebed blijven hard nodig. 
 

 

 

Situatie rond de oorlog 
De oorlog tussen Oekraine en Rusland duurt nu al 2,5 jaar. Door de aanvallen van 
Oekraïne in Rusland heeft het westen kortgeleden ook drône-aanvallen gehad. 
Hierdoor is de spanning opnieuw toegenomen. De jacht op ondergedoken 
mannen gaat door. De grootste invloed van de oorlog zijn de Russische aanvallen 
op elektriciteitscentrales. Soms duren de periodes zonder stroom wel een hele 
dag. Dit maakt dat men overal afhankelijk is van generatoren. En deze kosten veel 
geld voor diesel om ze te laten draaien en olie voor het onderhoud. 
In de Roma-kampen zijn veel mensen weggetrokken. Er zijn nauwelijks kinderen 
meer op de kampen. Dit heeft de focus van het werk van Small Miracles verlegd 
naar het meisjesweeshuis de barmhartige Samaritaan.  
Het huis staat op een groot terrein een eindje van de doorgaande weg af en is 
afgesloten met een hek en slagbomen.  
 

Kindertehuis 

Ondanks dat het relatief rustig is in het westen van Oekraïne, zijn de gevolgen van 
de oorlog altijd voelbaar. De problemen nemen voor de gewone burger steeds 
meer toe. Veel kinderen groeien onder erbarmelijke omstandigheden op. 
Meerdere opvangplekken van de staat zijn gesloten. Hierdoor komen er steeds 
meer kinderen in het kindertehuis in Nagydobrony terecht. In de laatste week van 
september zijn er 15 nieuwe kinderen bijgekomen.  

Jurjen vertelt: “Voor de oorlog 
werden er ongeveer 70 kinderen in 
het tehuis opgevangen, maar dat 
aantal is nu opgelopen tot 115! De 
kinderen komen op verschillende 
manieren bij ons terecht. Een 
aantal kinderen komt uit het leed 
van het oorlogsgebied, andere 
kinderen zijn gebracht omdat er 
één ouder meevecht in het leger. 
Door de oorlog neemt de armoede 

in Oekraïne toe en mogelijk beïnvloedt dit ook de snelle toename van kinderen. 
Het is mooi om te zien dat ondanks het toenemende aantal kinderen, er ook af en 
toe kinderen worden geadopteerd of opgehaald door familie om mee te gaan naar het buitenland”.  
 
Aan het begin van de oorlog bood het kindertehuis ook plek aan mensen die op de vlucht waren, met een 
hoogtepunt van 40 vluchtelingen waarvan er nu nog steeds twee families aanwezig zijn.  
Doordat er momenteel geen groepen meer komen vanuit het buitenland, zijn er minder inkomsten, terwijl alles 
wel duurder is geworden en er meer bewoners in het kindertehuis zijn. Financieel rust er een grote 
verantwoordelijkheid op de schouders van de leiding van het kindertehuis. 

Nieuws uit Oekraïne 

 

 

15 kinderen er bij in ruim 1 week!  

Er is geld nodig voor extra eten, 

kleding, meubilair en schoolgeld. 

Steun ons eenmalig 

Scan de onderstaande QR code 

 
 

 

 

 

 

of geef een extra gift via: 

NL58 ABNA 0572 5069 02 

 

 

http://www.small-miracles.nl/
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Zomerperiode 

Fotoshoot door Kati: van de allerkleinsten, een grotere groep meiden en Ruth met een van de peuters 

 

De meisjes hebben van eind mei tot begin september zomervakantie gehad. Alle meisjes waren thuis in het 
kindertehuis. Jurjen en Ruth doen er alles aan om de meisjes te bemoedigen en een fijne tijd te geven. “Als leiding 
proberen we de kinderen zo weinig mogelijk van de oorlog te laten merken door angst en stress bij hen weg te 
houden. De vele problemen in het leven van de kinderen en hun families willen we niet steeds oprakelen. Natuurlijk 
komt het wel geregeld ter sprake en proberen we de kinderen dan op te beuren en te bemoedigen.” 
 

“Als leiding proberen we de kinderen zo weinig mogelijk van de oorlog te laten merken  
door angst en stress bij hen weg te houden.” 

 

Dankzij donaties heeft het kindertehuis het kleine verouderde zwembad kunnen vervangen voor een nieuw 
uitgegraven zwembad. Vanaf eind augustus hebben de kinderen heerlijk verkoeling kunnen vinden in dit 
waterplezier. Ook de nieuwe speelhuisjes zijn een succes. Na de vorige nieuwsbrief hebben de kinderen ook skelters 
en fietsjes gekregen. Tijdens de zomer konden kinderen deelnemen aan leuke zomer sport- en spelactiviteiten. 
Daarnaast hebben Jurjen en Ruth met een aantal oudere meiden meegedaan aan een hardloopwedstrijd. 

Kinderen tijdens zomeractiviteiten en de nieuwe speeltuin in gebruik       
 
Ruth & Jurjen 

met de meiden 

na de 

hardloop- 

wedstrijd 
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Huis van Liefde 
Het gastenverblijf is recent 
verbouwd tot een woning voor 
meisjes met een beperking. Dit 
huis wordt het Huis van Liefde 
genoemd. Hier staat nu een vast 
team van personeel op dat zorg 
draagt voor deze meisjes en 
vrouwen. Boven is een 
groepsruimte en een aantal 
slaapkamers gecreëerd. 
Momenteel wordt de  benedenverdieping nog verbouwd, om het verblijf 

toegankelijk te maken voor meisjes die naast een verstandelijke beperking, ook lichamelijk gehandicapt zijn.  
 

Hetyen  
Dit project, een dagopvang voor gehandicapten, kampt met dezelfde 
problemen als het kindertehuis. Ze hebben ook te maken met veel 
stroomuitval en weinig bewegingsvrijheid. Maar gelukkig is hier ook Gods 
liefde te vinden.  
Er was verdriet omdat één van de deelnemers in de zomer is overleden. 
Gedurende de zomer zijn er verschillende activiteiten gehouden en heeft 
de keuken eindelijk de nodige nieuwe meubelen ontvangen. 
 

Start van het nieuwe schooljaar 
God voorziet, dat hebben we dit jaar ook weer gezien aan het begin van het schooljaar. “Met alle problemen die er 
zijn, zijn we blij dat de scholen open konden gaan! Gebouwen die nog intact zijn, genoeg leraren en genoeg voedsel 
zijn niet vanzelfsprekend in dit land. Voor het kindertehuis is het een hele uitdaging om de kinderen in te schrijven 
voor verschillende scholen en de nodige schoolspullen en kleding aan te schaffen. Maar gelukkig is het allemaal 
gelukt!” 

“Gebouwen die nog intact zijn, genoeg leraren en voedsel  
zijn niet vanzelfsprekend in dit land.” 

 
Onderwijs is voor Small Miracles heel belangrijk. “Als kinderen leren lezen en schrijven, zich goed kunnen 
uitdrukken en sociale vaardigheden leren, dan kunnen ze zich veel beter redden in het maatschappelijke leven. Wij 
stimuleren dat de kinderen een vervolgopleiding gaan doen, hetzij in Oekraïne, hetzij in Hongarije. In Oekraïne 
trouwen meisjes vaak heel jong en krijgen al vroeg kinderen, ook daarover gaan we met ze in gesprek.“ 
 

 

 

Verhuizing 
Door de omstandigheden bracht het gezin Knot veel tijd zonder Jurjen 
door. Er ging veel tijd verloren aan het reizen langs de douane, het 
kostte geregeld een halve dag om de grens over te komen. Ruth wilde 
heel graag meer betrokken zijn bij het werk in het kindertehuis. Na 
hun actieve gezamenlijke inzet in de zomer was het verlangen om als 
gezin in Oekraïne te blijven, in ieder geval dit schooljaar. Er was 
woonruimte beschikbaar in een van de gebouwen op het terrein van 
het kindertehuis. Rebekka en Hanna gaan nu in Oekraïne naar school, 
maar onderhouden nog wel contact met hun school in Hongarije.  
Het huis in Hongarije wordt aangehouden.  

 Nieuws uit Hongarije 

Meisjes van de groep bezig met een activiteit
  

Ruth & Jurjen wonen met hun dochters op de 
bovenverdieping (onder het dak) 

http://www.small-miracles.nl/
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Inzamelingsacties voor de reis naar Oekraïne 
Een groep van 35 personen bereidt zich voor om eind oktober een hulpreis naar Oekraïne te maken. Ze zullen 
activiteiten organiseren en klussen in en om het kindertehuis doen. Ook bij de dagopvang, een Roma kamp en 
scholen in de omgeving zullen ze de handen uit de mouwen steken. Dit kan alleen doorgaan als het veilig is in het 
gebied. Het blijft dus tot het laatste moment spannend of de reis door kan gaan.  
De deelnemers betalen zelf hun reis- en verblijfkosten. Om klusmaterialen te kunnen bekostigen is er een 
statiegeldflessen-actie gehouden en een sponsordiner. Dit bracht € 1800 in het laatje! 

Vraag om collecte voor Small Miracles 
Er zijn gelukkig een aantal kerken die één of twee keer per jaar een collecte voor ons houden. Daar zijn we heel 
dankbaar voor! Zet jouw kerk ons ook op het rooster? Als kerklid kun je dit vaak aanvragen. Indien gewenst sturen 
we informatie toe of komen we iets vertellen. 

 
Jouw PR ervaring delen? 
Ons prachtige werk wordt vanuit Nederland ondersteund. Momenteel zijn we op zoek naar iemand die PR-werk 
voor ons zou willen doen. Ben jij handig met websites en op de hoogte van de socials?  Dan zouden we graag met 
jou in contact komen. We zijn bereikbaar per mail of onderstaand telefoonnummer.  
 

Bid je mee voor het werk van de stichting? 
• Bid voor bescherming en veiligheid voor kinderen en werkers in het 

kindertehuis; 
• Bid voor wijsheid en gezondheid om het kindertehuis te leiden, kinderen te 

voeden en op te voeden;  

• Gebed voor de financiën om het werk van Small Miracles voort te kunnen 
zetten; 

• Bid om zegen voor Jurjen & Ruth over hun keuze om in Oekraïne te gaan 
wonen; 

• Bid om zegen en hulp voor Rebekka en Hanna nu ze in Oekraïne naar 
school gaan, dat ze daar goed op hun plek zitten; 

• Geef vrede Heer, geef vrede in Oekraïne en overal waar oorlog en chaos is. 
 
Namens het bestuur,  
Martin Tempelman, voorzitter 
E info@small-miracles.nl T 06-11255803 

                                                                        Met dank aan Esther Veneman, voor het maken van deze nieuwsbrief 

Nieuws uit Nederland 

Veel flesjes en blikjes zijn verzameld voor de klusprojecten in Oekraïne                        Ook het sponsordiner was een groot succes 
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